
Februari 2024, nummer 188 

 

 

Voorwoord 
 

Hierbij ontvangt u het 188e exemplaar van Rondom de Kerk, het eerste in 2024.  

 

We zijn een kleine gemeente, maar verrassend actief, leest u maar. En dan nog alle 

activiteiten die gedaan worden zonder vermelding in dit blad. We hopen dat u allen, waar 

mogelijk, ook mee-actief bent om zo samen onze gemeente ‘dragen’. Dragen staat tussen 

aanhalingstekens, God draagt onze gemeente immers. Ook een ontspannende gedachte, 

het hangt niet van ons af, maar gemeente zijn gaat wel mèt ons. 

 

Verder een mooi verslag van gemeenteleden die Rik en Caroline in Rwanda bezocht hebben 

en de nodige activiteiten die de komende maanden gaan plaatsvinden. 

 

Veel leesplezier, 

 

De redactie van Rondom de Kerk, 

 

John en Joke van Oudenallen 

Mirjam van der Knaap 

Leni de Jong 

 

 

 

PS 

de volgende redactievergadering is gepland op dinsdag 23 april 2024 

 

 

 

 

 
 

 



Vanuit de kerkenraadskamer 

 

Veertigdagentijd 
 

Jezus werd na zijn doop door de Geest de woestijn in geleid. Volgens Matteüs had Jezus 40 

dagen gevast en werd hij daarna verzocht, volgens Marcus en Lucas werd Jezus 40 dagen 

lang verzocht. Hoe het ook zij, satan heeft hem toen het leven lastig gemaakt. 

Nu hoeven wij deze veertigdagentijd niet fysiek de woestijn in, maar we kunnen ons wel 

richten op bezinning en ook zelfreflectie: Hoe is mijn relatie met God? Wat betekent Jezus 

voor mij?  

Door te vasten, of sober(-der) te leven kunnen we ervaren of we God en Jezus echt op 

nummer 1 hebben staan, het eerste gebod. Dit vasten kan onder andere door weinig of 

sober eten, minder of geen social media of mobiele telefoon gebruik, geen alcohol drinken. 

Of juist door meer in Gods woord te lezen. Of bewuster stil te staan bij de zegeningen van 

God. 

We kunnen het ook breder trekken: Waar staan we nu als geloofsgemeenschap? En waar 

willen we naartoe? Zien we uit naar een opleving? Of vinden we het wel goed zoals het 

gaat? 

Wat onze antwoorden ook mogen zijn, we leven toe naar Pasen. We zijn op weg, met 

brandend hart! 

 

Krijn Takke 

 
 

 

 

  

 



KERKDIENSTEN MAART EN APRIL 2024 
 

Voor de meest actuele informatie over de kerkdiensten zie “de weekbrief” 

 

3 maart 2024 

 

09.30 uur: Ds. T.L.J. Bos, Waddinxveen 

19.00 uur: Ds. J. de Jong, Waarder  

Collecte: 1. Kerk / 2. Uitzending GZB 

Jeugdcollectant: Noud 

Ouderling van dienst: Stieneke v. Schaik 

Organist: A. Stolk / M. Spits 

Kerkauto: Henri v. Schaik (06-29129092 ) 

 

 

10  maart 2024 

 

09.30 uur: Ds M.v.d. Kooi, Driebergen   

Collecte: 1. Kerk / 2. KIA (Binnenlands Diaconaat) 

Jeugdcollectant: Tess 

Ouderling van dienst: Perry Boer 

Organist: A. Oskam 

Kerkauto: Henk Niesing (06-52357766) 

 

 

woensdag 13 maart 2024, biddag en aansluitend gemeente-avond  

 

19.30 uur: Ds. L. van Rikxoort, Alphen a/d Rijn   

Collecte: 1. Kerk / 2. Diaconie 

Ouderling van dienst: Sjaak Okker 

Organist: M. Spits 

Kerkauto: Janco de Vink (06-21706318) 

 

 

17 maart 2024 

 

09.30 uur: Ds. J.D.J. ten Voorde, Doornspijk 

19.00 uur: Ds. J. Swager, Doornspijk (jeugddienst)  

Collecte: 1. Kerk / 2. Jeugdwerk 

Jeugdcollectant: Bart 

Ouderling van dienst: Trudy Smit 

Organist:  K. Romijn  / band Latreia  

Kerkauto: Arie de Jong (06-20030932) 

 

 

  



24 maart 2024 

 

09.30 uur: Ds. G. de Haan, Harderwijk   

Collecte: 1. Kerk / 2. Onderhoud 

Jeugdcollectant: Cas 

Ouderling van dienst: Krijn Takke 

Organist: A. Grootendorst 

Kerkauto: Sjaak Okker (0172-408678) 

 

donderdag 28 maart 2024, Witte Donderdag, Heilig avondmaal 

 

19.30 uur: Ds. L. van Rikxoort, Alphen a/d Rijn   

Collecte: 1. Kerk / 2. Diaconie (st. One, Noodfonds Nieuwkoop) / 3. 

Ouderling van dienst: Stieneke v. Schaik 

Organist: H. Verkerk 

 

vrijdag 29 maart 2024, Goede Vrijdag 

 

19.30 uur: mevr. J. v.d. Vis-Star, Aarlanderveen   

Collecte: 1. Kerk / 2. Onderhoud 

Ouderling van dienst: Perry Boer 

Organist: H. v. Oosterom 

 

 

31 maart 2024, eerste Paasdag 

 

09.30 uur: Ds. A. Post, Rijnsburg   

Collecte: 1. Kerk / 2. Zending (jaarproject) 

Jeugdcollectant: Joas 

Ouderling van dienst: Sjaak Okker 

Organist: A. Stolk 

Kerkauto: Piet Smit (06-10388500) 

 

7 april 2024 

 

09.30 uur: Dhr. P. de Koning, Heteren 

19.00 uur: Ds. J. Henzen, Wateringen 

Collecte: 1. Kerk / 2. Diaconie (Compassion) 

Jeugdcollectant: Noud 

Ouderling van dienst: Trudy Smit 

Organist: A. Stolk / H. Oskam 

Kerkauto: Jolanda Takke (0172-407594) 

 

  



14 april 2024 

 

09.30 uur: Dhr. R. Pasterkamp, Urk  

Collecte: 1. Kerk / 2. Zending (IZB) 

Jeugdcollectant: Tess 

Ouderling van dienst: Krijn Takke 

Organist: W. v. Vliet 

Kerkauto: Henri v. Schaik (06-29129092) 

 

21 april 2024 

 

09.30 uur: Ds. C.G. Kant, Nijkerk 

schooldienst in de kerk Noordse Dorp  

19.00 uur: spreker; Joost van Dalfsen (jeugddienst) 

Collecte: 1. Kerk / 2. Jeugdwerk 

Jeugdcollectant: Bart 

Ouderling van dienst: Stieneke v. Schaik 

Organist: A. Oskam / band Testify 

Kerkauto: Henk Niesing (06-52357766) 

 

28 april 2024 

 

09.30 uur: Dhr. M. v.d. Linden, Katwijk   

Collecte: 1. Kerk / 2. Onderhoud 

Jeugdcollectant: Cas 

Ouderling van dienst: Perry Boer 

Organist: A. Grootendorst 

Kerkauto: Janco de Vink (06-21706318) 

 

5 mei 2024 

 

09.30 uur: Ds. T. Wegman, Zeist 

19.00 uur: Ds. E. Versloot, Woerden 

Collecte: 1. Kerk / 2. Diaconie (MAF) 

Jeugdcollectant: Joas 

Ouderling van dienst: Sjaak Okker 

Organist: M. Spits / A. Grootendorst 

Kerkauto: Arie de Jong (06-20030932) 

 

 

 

verjaardagen 65+ 

Mevr. B. Boer – Liebeton, Korte Meentweg 3, 3652 LG Woerdense Verlaat – 1 maart 

Dhr. A. Visser, Leeuwerikstraat 29, 3652 LH Woerdense Verlaat – 3 maart 

Mevr. C. Kreukniet, Nachtegaalspad 19, 3652 LM Woerdense Verlaat – 3 maart  

Dhr. H. Uittenboogaard, Broekerweg 62, 3474 KH  Zegveld – 4 maart 

Dhr. A.G. Fontijn, Jorris Zudde 4, 2421 HG Nieuwkoop – 2 april 

Mevr. M.A.C. Querreveld-Baas, Leeuwerikstraat 9A, 3652 LJ Woerdense Verlaat – 7 april 



Mevr. J.M. van Leeuwen – Koomans, Lange Meentweg 45, 3652 LA W.Verlaat – 17 april 

Dhr. A. Hoogendoorn, Leeuwerikstraat 15, 3652 LJ Woerdense Verlaat – 24 april 

tijdelijk adres; Hoogstraat revalidatiecentrum, kamer A2-106, Rembrandtkade 10, 3583 TM 

Utrecht. 

 

 

 
Onderweg naar Pasen 

Wijze Gezang 430 Liedboek voor de kerken 

 

Er is een kracht die ons wil leiden, 

een Woord dat mensen leven doet. 

Een Stem weerklinkt in donk’re tijden, 

Zijn trouw is als een warme gloed. 

Zijn troost komt ons voorgoed terzij, 

de ballingschap voorbij. 

 

Veranderingen zullen komen, 

wat Hij belooft, geeft pelgrims moed. 

De redding nadert, onze dromen 

krijgen weer glans, om wat Hij doet. 

Verzoening is ons aangezegd 

en vrijheid wordt ons recht. 

 

Zijn mede-lijden komt ons nader, 

God heeft een eindeloos geduld. 

Hij toont de liefde van Zijn Vader 

in de vergeving van mijn schuld. 

Hij deelt in onze strijd en pijn, 

zal onze Leidsman zijn. 

 

Als graan dat kiemt in donk’re aarde 

ging Hij de weg van kruis en dood. 

Hij, die ons in Zijn hand bewaarde 

de Man van Smarten, in de nood. 

Die door profeten is voorzegd 

is Koning en werd Knecht. 

 

Hij overwint, de nieuwe morgen, 

is vol van overvloedig licht. 

Mijn toekomst is in Hem geborgen 

Zijn troost geeft ons het vergezicht: 

de ballingen komen eens Thuis, 

bij Hem, in ’t Vaderhuis. 

 

Kees Hoogendoorn 

www. keeshoogendoorn.nl 



Paasontbijt zondag 31 maart 
Ook dit jaar willen we weer met z’n allen genieten van het paasontbijt en 

wel op zondag 31 maart. De commissie zorgt weer voor een mooi 

gedekte tafel met  lekkere croissants, krentenbrood,  eieren, koffie, thee 

en natuurlijk zal de overheerlijke grilworst van Nico niet ontbreken. Als u 

zorgt voor een gezonde trek dan maken we er een feestelijk ontbijt van.  

Binnenkort zullen de intekenlijsten weer achterin de kerk en op de tafel bij De 

Schutse liggen zodat u zich kan opgeven voor het ontbijt i.v.m. de inkopen 

van de boodschappen. 

Groet, Nico, Yvonne, Britt en Monique 

 

 

 

Opbrengsten collecten januari 2024 

 

Datum     Opbrengst:   Opmerking: 

ma 1 jan   kerk € 57,20   nieuwjaarsdag  

    uitzending GZB € 50,70     

zo 7 jan   kerk € 132,70   Voorbereiding HA 

    diaconie € 139,70 st.Chris en Voorkom   

zo 14 
jan   kerk € 82,00   

HA 

    onderhoud € 69,20   

    Avondsmaalcollecte € 153,90 
HA collecte: kerk in 
Actie 

wo 24 
jan     €  

Jeugdwerk gezamenlijk 
W.V. - Noorden 

week van gebed gez. Dienst 
met Noorden 

          

zo 21 
jan   kerk € 80,70     

    zending € 83,70 Noah's Ark   

zo 28 
jan   kerk € 103,90     

    diaconie € 120,10 de Hoop   

 

 

De Wijnstok en de Ranken 
 

Jezus heeft de uitdrukking “blijf in Mij”, in een gelijkenis van de wijnstok.  

Een gelijkenis die heel gemakkelijk te begrijpen is en ons tegelijkertijd op  

indringende wijze de grote betekenis van een hechte gemeenschap  

tussen ons en de Here Jezus voor ogen schildert.  

De gelijkenis laat ons zien dat het erom gaat in een levende gemeenschap   

met Jezus te leven. Een louter uiterlijke relatie die alleen op bepaalde   

tijdstippen plaatsvindt en uit oppervlakkige handelingen bestaat is nooit   

voldoende. Je kunt deze gemeenschap ook nooit door eigen prestaties   

bewerken. Een wijnstok is altijd een wonderwerk van de Schepper  

en door Hem alleen kan het leven.  Sap en vruchtbaarheid ontstaan.  

Zo is het ook met de gelovige zijn of haar contact met de Here Jezus.   

 



Dat komt nooit tot stand door het willen of werken van de gelovige,   

maar is een wonderwerk waarbij God een hechte en volmaakte   

levensgemeenschap tussen Zijn Zoon en zondaar tot stand brengt. 

  

''God heeft de Geest zijns Zoons uitgezonden in onze harten.'' 

(Galaten 4; 6) Dezelfde Geest van God met de Zoon verbonden. 

De wijnstok en de ranken zijn één. Het is een levensrelatie die  

hen verbindt. De gelijkenis laat ons ook zien dat het om een volmaakte   

verbintenis gaat; de verbintenis tussen de wijnstok en de rank  

is zo hecht dat ze zonder elkaar niet kunnen leven. 

Zonder de wijnstok kan de rank niets doen. Aan Hem alleen dankt ze  

haar bestaan in deze wijngaard. Daarom zegt de Here Jezus ook; 

“Zonder Mij kunt gij niets doen.'' (Joh.15; 5) De gelovige kan alleen God 

behagen omdat in Hem wonende kracht van Christus hem daartoe  

in staat stelt. Iedere goede vrucht die de gelovige in zijn leven voortbrengt  

wordt door het levenssap van de Heilige Geest bewerkt. 

Door Hem alleen leeft hij en van Hem alleen is hij afhankelijk. 

Maar de wijnstok kan ook zonder de rank niets doen, want   

zonder ranken kan een wijnstok geen vrucht voortbrengen. 

Zo onontbeerlijk als de wijnstok voor de rank is, zo onontbeerlijk is de rank 

voor de wijnstok. Zozeer verlaagt Christus zich in Zijn genade, dat Hij zichzelf afhankelijk   

maakt van Zijn discipelen. Het behaagde Hem de wereld door Zijn discipelen te zegenen 

en hen te gebruiken om aan verloren zondaren de blijde boodschap te brengen.   

“Ik ben de wijnstok, u de ranken.”  (Johannes 15; 5) 

  

Klazien van Erk 
 

 

Witte Donderdag 
 

In de gespreksgroep waar ik deel van uit maak, volgen we een Bijbelstudie bij het boek 

‘Zoals Jezus’. In de eerste bijeenkomst hebben we nagedacht over Johannes 17 vers 9-26. 

Dit gedeelte wordt ook wel het hogepriesterlijk gebed genoemd. Tijdens het laatste 

avondmaal van Jezus met zijn leerlingen bidt Hij voor hen. In vers 20,21 staat:  

 

“Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in Mij geloven. Laat 

hen allen één zijn, vader. Zoals U in Mij bent en Ik in U, laat hen zo ook in Ons zijn, opdat de 

wereld gelooft dat U Mij hebt gezonden.” 

 

In dit hele Bijbelgedeelte bidt Jezus meerdere malen voor eenheid onder de gelovigen. 

Jezus eindigt met ‘opdat de wereld gelooft dat U Mij hebt gezonden’. Zo belangrijk is dus de 

eenheid onder christenen. 

Aan het einde van deze eerste les kregen we de opdracht om een concrete actie te 

bedenken waardoor we Jezus’ verlangen naar eenheid tussen christenen in onze omgeving 

vorm zouden kunnen geven. 

 

 



We bedachten toen dat het mooi zou zijn om met zoveel mogelijk christenen uit ons dorp 

samen het avondmaal te vieren. We hebben aan de kerkenraad gevraagd of dat op Witte 

Donderdag zou kunnen. Dat valt dit jaar op 28 maart. 

 

We zien ernaar uit om samen met onze broeders en zusters het Heilig avondmaal te vieren 

en het sterven en de opstanding van onze Heer te gedenken. 

 

Wilt u met ons meedoen en uw christelijke buren en vrienden hiervoor uitnodigen? 

De dienst begint om 19:30u. 

 

Namens de gespreksgroep, Sjaak Okker. 

 

 

 

Leer luisterend bidden 
God verlangt naar contact met de mens. Van Genesis tot Openbaring zien we hoe God tot 

mensen spreekt en zij naar Hem luisteren en Hem volgen. Heb jij ook een verlangen om te 

luisteren naar Zijn  stem?  

 

 “Nader tot God, dan zal Hij tot u naderen” Jakobus 4:8  

 

Doe mee met de training Leer Luisterend Bidden. Tijdens de drie sessies zullen we je 

toerusten, bemoedigen en krijg je handvaten om zelf te oefenen in bidden en luisteren. 

Misschien ben je al bekend met gebed, dan zal het een verdieping zijn en ruimte bieden voor 

nieuwe ontdekkingen. Misschien is luisterend bidden nieuw voor je, dan is er ruimte om een 

nieuwe kant van gebed te onderzoeken en in de praktijk te brengen.   

We bidden dat je hierdoor gezegend zal worden en Gods stem zo ook mag leren herkennen 

in je dagelijks leven. Word verrast door wat onze Hemelse Vader gaat doen en zeggen 

tijdens de training Leer Luisterend Bidden.  

 

Programma:  

In 1 dag ontdekken we hoe je luisterend kunt bidden. 

Onderwerpen die aan bod komen zijn:  

- hoe spreekt God?  

- stil worden  

- obstakels om Gods stem te verstaan  

- hoe toets ik of iets van God is?  

- hoe kan ik woorden van God doorgeven aan een ander?  

Informatie:  

Waar: PG Zevenhoven - Dorpsstraat 12, 2435 AJ Zevenhoven 

Wanneer: Zaterdag 16 maart 

Hoe laat: van 9.30 -15.30 

De kosten voor deze training bedraagt €34,95 voor 1 dag training en is inclusief het 

'gebedsdoeboek' voor 44 dagen. 

De training gaat door bij voldoende aanmeldingen (minimaal 25). 

Opgeven:  https://www.ewv.nl/agenda/ 

 



Leerdoelen:  

Wij willen dat deelnemers leren en ervaren waarom het belangrijk is om Gods stem te 

verstaan.  

Wij willen dat deelnemers een Bijbelse onderbouwing krijgen voor het verstaan van Gods 

stem.  

Wij willen dat deelnemers praktische handvatten in handen krijgen waardoor zij zelf Gods 

stem (beter) leren te verstaan. 

Wij willen dat deelnemers leren hoe ze woorden van God door kunnen geven aan anderen.  

Wij willen door er 44 dagen mee aan de slag te gaan een nieuwe of andere manier aan 

leren. 

 

Els Okker 

 

 

Samenvatting kerkenraadsvergadering:  
 

December 2023; 

• Afscheid ds. Jan Willem 

• Format mededelingen per 1-1-2024 voorafgaand aan de dienst  

• Overnemen taken van Jan Willem. 

• Beroepingswerk 

• Consulent 

• Begroting 

• Stichting One - uitdeelkastjes 

 

Januari '24; 

• Brief kerkbalans kerkenraad 

• Namen beroepingscommissie 

• Beroepingswerk / profielschets 

• Consulent Ds. Van Dalen, t/m zijn verhuizing is hij beschikbaar. 

• Meerjarenbegroting i.v.m. solvabiliteitsverklaring. 

• Opbrengsten van de collecte worden weer in Rondom de Kerk geplaatst. 

 

Februari '24; 

 

• Beroepingswerk / profielschets: Ds. Van Dalen bezoekt de KR vergadering en denkt 

met ons mee.  

• Werkplan opstellen a.d.h.v. de gemaakte profielschets. 

• Jaarcijfers besproken ter voorbereiding op de jaarvergadering 13-3-2024 

• Evaluatie- en vooruitblik erediensten. 

• Z&E: jaarproject 2024 is bekend; Hulp voor Albanië! 

 

  



Jeugddienst van 17 maart 
 

Ontdek de betekenis van Gods woorden tijdens onze Jeugddienst dienst "Sound of Silence". 

Tijdens deze bijeenkomst onderzoeken we hoe God contact met ons probeert te zoeken 

door middel van stilte en innerlijke rust. Ook op wat voor momenten wij tijd kunnen maken 

om stilte te ervaren en te reflecteren op Gods aanwezigheid in je leven. Leer omgaan met 

afleidingen en je focus te behouden. De muzikale begeleiding bij deze dienst worden 

verzorgt door Latreia. Kom op 17 maart 2024 naar onze jeugddienst en ervaar de prachtige 

woorden die Ds. Jan Swager gaat spreken. 

 

Groet Rick, jeugddienstcommissie  

 

Z&E JAARPROJECT 2024 

Er kwamen vanuit de gemeente leuke, mooie en schrijnende doelen bij ons binnen. Voor ons 

als commissie lastig kiezen. Daarom  voor het komende jaar een  jaarproject vastgesteld. 

2024 Hoop voor Albanië 

Marcel Pietersen van de Noordse Dorpsweg, een kennis van Arie de Jong, zorgt elke 2 

weken voor vervoer naar Albanië 

Hoop voor Albanië is opgericht in 1993 met als doel de kerk in Albanië te ondersteunen en 

zo in de geestelijke en materiële nood van dit land te helpen  voorzien. Tevens verleent de 

stichting hulp aan weeshuizen en ziekenhuizen. Hoop voor Albanië verzendt voedsel, 

kleding, huisraad, schoolmateriaal en christelijke literatuur – goederen die de diverse kerken 

vervolgens zelf distribueren. 

Stichting Hoop voor Albanië is erkend als ANBI instelling (RSIN:804044351) NL52 RABO 

0353070777 tnv Stichting Hoop voor Albanië. (www.hoopvooralbanie.nl). 

 

New Life West (Z&E jaarproject 2022) 
 

“Een warme deken over de wijk leggen” 

 

Met een vol programma sloot gemeente New Life West in Amsterdam Slotermeer het jaar 

2023 af. 

Een programma waarbij er vooral naar buiten werd getreden om licht en warmte bij de 

mensen te brengen. 

Al jaren doen ze bij New Life West een kerstpakkettenactie, en ook in 2023 markeerde deze 

actie de aftrap van het programma rond de 

feestdagen. “In eerste instantie deelden zij ze uit binnen het netwerk van de kerk, aan 

alleenstaanden en mensen die niet veel te 

besteden hadden om hen een hart onder de riem te steken” vertelde voorganger René de 

Cock. 

http://www.hoopvooralbanie.nl/


 

"Ik heb er geen woorden voor." 

“En in2022 hebben we ze ook spontaan op straat uitgedeeld. Dat was zo gaaf! Een man zei: 

“Ik vind dit zo bijzonder ... Nooit denkt iemand eens aan mij en nu verrassen jullie mij zo hier 

op straat... Ik heb er geen woorden voor”. We kwamen hem daarna vervolgens regelmatig 

tegen en hij vertelde in tranen dat het ontvangen van het pakket hem enorm veel gedaan 

had. We mochten voor hem bidden en hij werd zichtbaar geraakt”. 

 

21 december jl. werden er zo'n tachtig pakketten samengesteld en op een avond werd meer 

dan de helft ervan op een druk marktplein in de buurt uitgedeeld aan daklozen. De overige 

pakketten zijn bestemd voor de vrijwilligers van de Weggeefwinkel en de Buurtkeuken. In de 

Weggeefwinkel kunnen mensen gratis winkelen en in de Buurtkeuken wordt er kosteloos 

soep geserveerd en worden er levensmiddelen 

weggegeven. Beide initiatieven zijn onderdeel van New Life West, die daarmee als kerk alle 

dagen van de week open is voor de mensen in de 

wijk en voorziet in de noden die er zijn. Armoede is een grote, maar daarnaast zijn ook 

eenzaamheid en psychische problemen veel voorkomende problemen. 

 

"Love never gives up." 

René ziet dakloosheid en armoede toenemen in de buurt, vandaar ook deze specifieke actie 

dit jaar gericht op daklozen. Er werd een maaltijd 

voor hen georganiseerd, er was muziek en ze kregen allemaal een aangepast kerstpakket 

met onder meer een muts, sjaal, handschoenen, 

sokken en een thermobeker met een pakkende tekst en een QR code die linkt naar de Bijbel. 

 

“Leden van een kerk in Woerdense Verlaat vinden het leuk om ons jaarlijks te ondersteunen 

bij onze kerstactie. Ze hebben kerstkaarten 

gemaakt en geschreven voor in het kerstpakket en mutsen en sjaals ingezameld." En hoewel 

het begrote bedrag voor de actie niet helemaal is 

binnengekomen, konden er toch ook dit jaar weer goedgevulde pakketten worden 

samengesteld. 

leder pakket was voorzien van de woorden: "Love never gives up”. 

 

Op 24 december werd er bij New Life West kerst gevierd met een speciale dienst en een 

brunch. 

Iedereen die een pakket ontving werd hier ook voor uitgenodigd. 

 

Tussen kerst en oud en nieuw, op 28 december vond er in samenwerking met jongeren 

vanuit Jeugd met een Opdracht, die deelnemen aan het 

winterkamp RFLX, een evangelisatieactie plaats in de wijk. Er zal onder andere een 

oliebollentoemooi gehouden worden. Wij zorgden vanuit de Buurtkeuken voor de oliebollen, 

en een groep jongeren die ervaren is op het gebied van evangeliseren door middel van 

voetbal zal een voetbaltoernooi houden in het Gerbrandypark. Ik had ook de jeugdleider van 

een lokale kerk gevraagd om erbij te zijn. 

 

"…ook veel klanten met een islamitische achtergrond stonden open voor gebed en 

bemoediging." 

 



In de Weggeefwinkel hadden de jongeren de klanten bemoedigd nadat ze eerst een 

spoedcursus profetie hadden gekregen. “Vorig jaar hadden we 

dit ook gedaan, en ook veel klanten met een islamitische achtergrond stonden open voor 

gebed en bemoediging. Vaak zagen we tranen in de ogen bij mensen vanwege de woorden 

die ze ontvingen. Bij de Buurtkeuken deelden we ondertussen snert en oliebollen uit, en de 

gasten konden hun wensen voor het nieuwe jaar op laten schrijven en de jongeren die bij 

ons komen hiervoor laten bidden”. 

 

In samenwerking met een Ghanese kerk uit de buurt knalde New Life West tot slot het oude 

jaar uit met een zogeheten 'Gospel Night'. Kerkleden gingen de straat op om mensen 

hiervoor uit te nodigen. Het was een avond met muziek, een korte, krachtige boodschap en 

lekkere hapjes. 

 

"We willen daar waar mensen zijn warmte bezorgen. We gaan Jezus brengen." 

 

Met alle acties rondom de feestdagen was de wens van New Life West natuurlijk mensen de 

kerk in te krijgen, al is dit niet het voornaamste doel. We willen daar waar mensen zijn 

warmte bezorgen. We gaan Jezus brengen. Het gaat ons er niet om dat onze kerk groter 

wordt, maar we willen een warme deken over de wijk leggen. Dakloosheid zien we 

toenemen, en daarnaast is er veel armoede, eenzaamheid, verslaving en spelen er 

psychische problemen. Daar kunnen wij als kerk op microniveau iets aan doen door gewoon 

dat stukje liefde te geven. Laatst hebben we een dakloze man een paar zakken 

waxinelichtjes gegeven voor het kacheltje dat hij zelf had gemaakt. “Ik krijg hier helemaal 

een kerstgevoel 

van', zei hij”. 

 

Wil je meer weten over het werk van New Life West?  

Kijk op: http://www.newlifewest.nlL 

Wil je bijdragen aan het verspreiden van licht en warmte in deze buurt van Amsterdam?  

Surf dan naar: http://www.newlifewest.nl/wie-zijn-wij/giften 

 

 

Rondreis door Rwanda, bezoek aan het werk van Rik, Caroline en 

Jonathan 
30 januari – 14 februari 2024, 6 pers. uit Zevenhoven, Piet, Trudy, Janco en Aagje uit WV 

 

Om niet meer te vergeten! 

Met totaal 5 stellen zijn we naar Rwanda gegaan. In eerste instantie om een bezoek te 

brengen aan het werk van Rik en Caroline, maar ook om het land te bekijken. We waren alle 

10 nog nooit in Afrika geweest.  

Zoals Rik van te voren schreef: “We follow the Lord, not the programm”. Er is bijna geen dag 

gegaan, zoals van te voren gepland. 

Als eerste bezochten we de eerste dag het Genocide Memorial in Kigali. Het is moeilijk om 

het verhaal van dit verleden te doorgronden. Wat mij raakte is dat er in het filmpje iemand 

werd geïnterviewd die vertelt nog vaak bij het memorial te komen om samen te zijn met zijn 

familie.  

Het was er druk. Voor ons was iemand die erg hard huilde. Dit raakte me ook enorm. 



En toen stopte de eerste gehuurde auto…. 

 

De volgende twee dagen stonden in het teken van een safari in  

het Akagera National Parc. We zagen er de Big 4: Afrikaanse  

olifant,  Nijlpaard, Neushoorn, Giraf, Buffel, Zebra, Krokodil,  

Zee-arend, Ijsvogel, Impala’s. Aapjes, Everzwijnen….  

Helaas de leeuw liet zich niet zien.  

En toen stopte de tweede gehuurde auto…. 

 

Na de safari reden we ’s avonds nog naar Kigali, om de volgende dag met een gerepareerde 

auto naar Kamembe te rijden. Een rit van 7 uur over tweebaansweg. Met regelmatig gaten in 

de weg of stenen omdat de bergwand was weggespoeld. 

Op de weg zie je heel veel wandelaars en fietsers. Met zware lasten op fiets , hoofd of rug. 

De fiets en de benenwagen zijn belangrijke transportmiddelen. Zelfs in de regen. 

Op zondag bezoeken we de Engelse kerkdienst. 

Op maandag gaan we naar een vrij nieuwe gemeente.  

Hier is nog geen woning voor de pastor. Het is de bedoeling  

dat wij de fundering uitgraven. African Style: er was nog niet  

uitgezet. We krijgen een kijkje in de keuken, we spelen wat  

met de kinderen, eten er samen met de bevolking daar.  

Tegen de tijd dat er is uitgezet, begint het te regenen. We  

gaan terug naar het guesthouse, anders bestaat de kans d 

at we met de auto’s niet meer van de berg afkomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Op dinsdag bezoeken we in groepjes verschillende oud studenten van de Theologische 

school. Totaal 3 parishes. Het is mooi om van de pastors te horen wat de school voor hen 

betekent heeft. 

De woensdagmorgen starten we met bananen sap maken. Nadat de bananen groen geplukt 

zijn, zijn ze ingegraven om te rijpen. Nu mogen we ze pellen. Ze worden in een houten 

kribbe gedaan, gekneed en uiteindelijk komt daar dan het sap uit. Als je dit sap niet kookt, 

gaat het snel gisten en krijg je bananenbier. 

We gaan daarna naar een dorpje in de buurt om een houten frame van een huisje te 

voorzien van leem. De mensen van de kerk zijn daar al aan de gang. Het is nog een heel 

verantwoordelijk werkje. Ons muurtje zakte in eerste instantie in….. 

Na de lunch rijden we nog langs een ananasplantage. Om te kijken hoe of die groeien. Want 

ananas hebben we al veel gegeten die week (evenals bananen) maar we hadden geen idee 

waar en hoe ze groeien. 

Donderdagmorgen gaan we naar een koffiecoöperatie. Het is nog te vroeg om die in werking 

te zien. Het koffieseizoen is in maart-april. Een enkele koffiebes is al wel rijp (rood). Als de 

bes rijp is, wordt die gewassen, de schil wordt verwijderd, gedroogd. De groene boon wordt 

verscheept en in bijv. Europa gebrand. 

 

 



De koffieboer ontvangt maar 45 cent voor een kilo bessen. Wij betalen meer dan 12 euro 

voor een kilo bonen. We brainstormen hoe aan dat onrecht wat gedaan kan worden. 

’s middags gaan we lekker relaxen aan het Kivumeer. 

Daarna kijken we bij een ananasplantage. 

Op vrijdag rijden we helemaal naar het westen en bezoeken een coöperatie. Dit is een nieuw 

project van de GZB. De bewoners sparen in een coöperatie. Elke week wordt er een klein 

bedrag opzij gelegd. Als het genoeg is, wordt er met subsidie een varken gekocht. De 

coöperatie komt wekelijks bij elkaar om over de voortgang te spreken.  

Als het varken gebigd heeft, moet er 1 big terug naar de kerk. De andere biggen worden  

verdeeld onder de leden, net zo lang tot dat alle leden een big hebben.  

 

Dit is 1 van de projecten van de GZB. De Theologische school is de tweede.  

Daarnaast worden een vakschool in Bweyeye gesteund en in Kamembe catechesemateriaal 

voor jongeren. 

Nu Rik en Caroline weer naar Nederland gaan, gaan de eerste twee projecten gewoon door 

(van de vakschool en het catechesematerieel weet ik niet zoveel). David, de Rwandees die 

al een aantal jaren met Caroline samenwerkte, gaat de CCD-projecten leiden. Alfons gaat de 

theologische school leiden.  

Zaterdagmorgen gaan we mee naar twee parishes. Ds. Arie Goijert komt al voor de 15e keer 

naar Rwanda om bijbels uit te delen. Old School Zending 

’s Middags rijden we naar het zuiden. De wegen zijn nog slechter.  

Het lijkt erop dat de mensen hier nog armer zijn. 

We bekijken het 3-landenpunt met Burundi en Congo en bezoeken  

warmwaterbronnen. 

Zondag bezoeken we een Kynarwandadienst. Rik preekt in het  

Engels. Jonas vertaalt het in Kynarwanda. Het is anders, maar  

toch ook vertrouwd.  

 

 

Op maandag rijden we langs het Kivumeer naar het Noorden.  

Aan de grens met Oeganda liggen vulkanen. Hier leven gorilla’s. Wil je die parken bezoeken, 

moet je de portemonnee meenemen… 

Op dinsdag rijden we naar Kigali. We drinken  

koffie met de bisschop van Cyangugu,  

gaan op souvenir jacht en dan is het tijd voor de  

terugreis. 

 

 

Er waren veel verschillen: 
• Buiten Kigali wonen sommigen in lemen hutten. Om er te komen moet je soms 

kunnen klimmen en klauteren zonder straatverlichting; 

• Velen moeten naar waterputten voor water. Anderen hebben een watertank, waar 

regenwater wordt opgevangen. Water moet altijd gekookt worden voor het te drinken; 

• De fiets is een belangrijk transportmiddel, evenals de benenwagen; 

• Wat zijn we weer dankbaar voor ons goede bed, de warme douche met een goede 

straal, het toilet zonder te hoeven hurken. 

• Het klimaat, het is het hele jaar door ca. 22-26 graden. Wel regelmatig regen. En 

soms een regenperiode en soms een droge periode. 

 

 



 

Maar er zijn ook veel overeenkomsten: 

• We hebben ervaren dat we in dezelfde God geloven, in dezelfde Jezus, in dezelfde 

Heilige Geest; 

• We hebben heel veel vriendelijke mensen ontmoet; Broeders en Zusters in Christus; 

• Ook daar is er onzekerheid over hun kinderen. Waar moeten zij wonen. Het land is 

dichtbevolkt. 

 
Janco en Aagje de Vink 

 

 


